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Voorwoord  
 
Alweer is een wens in vervulling gegaan. Het toilet in het kapelletje is klaar en er is ook een 
(gebruikt) keukenblok aangebracht. Voor de vrijwilligers van de woensdagmorgen, maar 
ook voor bezoekers van open dagen en voor groepen een fijn gevoel dat men daar terecht 
kan. En zeker voor de meisjes van NLdoet dag; die zullen blij zijn dat zij nu niet meer naar 
de toiletten in het ziekenhuis moeten, omdat zij de dixi niet zagen zitten. 
Een van de harde werkers die het toilet aangebracht en geschilderd hebben samen met de 
voorzitter is Tom Versluys. Hij mocht als eerste het toilet inwijden. 
 
Veel dank gaat uit naar de bedrijven en sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt te 
weten. 
 RAAD architecten 
 Bouwgilde Hoorn 
 Bouwbedrijf Hoorn 80 
 De Best elektra 
 Loodgietersbedrijf Pranger 
 Gemeente Hoorn 
 
En dan deze week als verrassing de bijdrage van 
RaboClub Support. 
 
 
We gaan de begraafplaats weer voorbereiden voor de winter; zo lang het weer het toelaat 
zijn de vrijwilligers van de woensdag aan het werk. 
 
Op 21 oktober is er een vrijwilligersmiddag gehouden in de bovenzaal van de Lutherse 
kerk. Het was een succes volle en warme bijeenkomst van ca 17 personen van de 
geschiedschrijvers en de woensdagploeg. Onder het genot van een hapje en drankje 
werden er allerlei onderwerpen besproken. Onze dank gaat uit naar de Lutherse kerk waar 
wij de bovenzaal mochten gebruiken onder de bezielende leiding van de koster Hielco van 
der Zee.  
De heer Van der Zee heeft in de kerk nog een mooie rondleiding gegeven aan de 
belangstellenden. Deze rondleiding is zeer gewaardeerd. Om 5 uur werd de gezellige 
middag afgesloten en konden wij de boel opruimen.       
 
De voorzitter 
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Piet Almachtig 

 
Een bekend figuur uit de geschiedenis van Hoorn is Pieter van Akerlaken met de bijnaam Piet 
Almachtig, geboren in 1792. Hij was onder meer van 1838 tot 1842 burgemeester van Beets en 
Schardam, daarna lid van de Tweede Kamer. In 1844 werd hij voorzitter van de Tweede Kamer, 
burgemeester van Hoorn, vervolgens lid van de Eerste Kamer en van Provinciale Staten van 
Noord-Holland en dijkgraaf. Hij overleed in 1862.  
De grafsteen van Pieter van Akerlaken zult u vergeefs zoeken, maar hij ligt er wel. 
Hij ligt met zijn vrouw Maria van Stralen in graf A84 en een aantal familieleden liggen in de 
graven A83, A85 en A87. 
 
Pieter heeft omstreeks 1840 vijf graven gekocht, waarvan graf A86 is leeg gebleven.  
Een grote steen bedekt de graven A83- A85 en graf A87 heeft een aparte steen. 
Op die grote steen staan alleen de namen van zijn zoon Dirk en diens tweede vrouw Johanna 
van Doorn.   
 
In het graf ernaast liggen zijn moeder Geertruida Impeitat en kleindochter Catharina Johanna 
van Akerlaken. 

 

Graf A83-85       Graf A87 

 
De grote steen voor Dirk en Johanna van Doorn is na het overlijden van Johanna in 1912 
neergelegd. Wie heeft bepaald dat de namen van de anderen niet vermeld zijn, is niet 
duidelijk. 
 

 
  



 
Open monumentendag 2023 

 
Hoe warm het was, maar heerlijk in de schaduw onder de grote boom. 
Dit jaar hebben niet veel mensen de weg naar de begraafplaats gevonden; men was blijven 
hangen in koele kerken of op terrasjes. 
 

 
 
 
Maar degenen die zijn gekomen, hebben we rustig kunnen rondleiden en we konden 
aandacht besteden aan hun vragen en verhalen. Het bezoek aan het graf van een familielid, 
waar men jaren niet meer is geweest, brengt veel herinneringen boven. 
 
En dat is dan weer aanleiding om zich aan te melden voor de geschiedschrijving. Deze 
mensen verwelkomen we graag.  
En natuurlijk zijn er kinderen geweest die graag een kleurplaat wilden maken en een marsje 
en vruchtensap is dan een mooie beloning samen met een doosje kleurpotloodjes.  
 
Volgend jaar graag iets minder warm en weer een speciale attractie organiseren. 
 
 
 

 
 

En natuurlijk….. 

 

Het zou mooi zijn als Vrienden weer nieuwe Vrienden meebrengen. 

Het is simpel: 
Ik meld mij aan als Vriend van de begraafplaats Keern 

    minimaal €15, - per jaar particulier 

    minimaal €100,- zakelijk 

    €250,- eenmalige betaling Vriend voor het leven 

     

Mail naar vriendenkeern@hotmail.com en u hoort van ons. 
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Waar is Petronella Broers gebleven? 

 
Graf A 457 is aangekocht door Joan van Akerlaken en overgegaan naar de Stad Hoorn. 
Op 5 mei 1909 wordt Petronella Broers in dit graf gelegd.  

Overlijden op 3 mei 1909 te Hoorn 
Vader Bouwe Broers, Moeder Dorothea Rowerder 
Overledene (vrouwelijk) Petronella Broers, geboren te Enkhuizen, 80 jaar oud 
Partner Johannes Bernardus van der Winden 
Hoorn / Hoorn, 5 mei 1909, aktenummer 77 

 
Zij heeft daar nauwelijks een jaar gelegen. Zonder vermelding over een verplaatsing wordt haar 
naam doorgehaald en wordt in oktober 1910 mevr. M. Markus-Musman daar begraven en negen 
jaar later haar echtgenoot Willem Markus.  
Het graf komt op naam van mevrouw de weduwe van J. Markus, geboren Duijts. 
Waar is Petronella naar toe gegaan? Het is niet waarschijnlijk dat zij samen met haar man is 
begraven. Haar man is in 1916 in Den Haag overleden. Er zijn daar geen graven gevonden, maar 
dat zegt natuurlijk niet alles; wellicht is het geruimd. 
Petronella had met haar man Johannes Bernardus van der Winden zeven kinderen. 
Dochter Aafje, geboren in 1862 en haar man liggen op het Keern begraven: graf B 518. 
 
De vraag is voorgelegd aan bezoekers van de lezing over het Keern bij het Westfries Archief. 
Een uitgebreid antwoord kwam van Joke Ignjatovic, secretaris NGV Noord-Holland Noord.  
Waarschijnlijk is het gewoon een foute inschrijving geweest. In het 'Register van afgegeven 
gezegelde kwitanties voor betalingen voor het begraven op de algemene begraafplaats, 1888-
1945' staat op volgnummer 35 dat Petronella Broers, 80 jr, op 5-5-1909 is begraven in huurgraf B 
457. 
 
En het blijkt dat Petronella op 5 mei 1909 in graf B457 is begraven. Daar was een paar dagen 
ervoor al een zekere Hensij begraven, hoogstwaarschijnlijk geen familie. Het lijk van Petronella is 
in 1923 geruimd. Degenen die na haar daar zijn begraven, waaronder Anna Agatha Johanna Beek 
met een grafsteen, zijn in 1957 geruimd en nu liggen er een kind van twee jaar en zijn moeder.  
 

 
Graf B 457 

 

 

  



 
LET OP PLAN CARBASIUSTUNNEL  

 
Dat is de belangrijkste boodschap voor de plannenmakers van de Poort van Hoorn en vooral voor 
de gemeenteraad. 
Op 3 juli 2023 is in een bijeenkomst voor belangstellenden de Rapportage Nieuwe toegangsweg 
Hoorn Centrum, via ontvlechting van het Keern naar twee voorkeursvarianten gepresenteerd. Wie 
wilde kon tot eind juli opmerkingen, bezwaren en ideeën aandragen. De stichting heeft 
gereageerd en naar voren gebracht dat er geen alternatief voor de noordzijde van de spoorlijn is, 
alleen aan de zuidzijde zijn diverse mogelijkheden voorgesteld. Veel onderdelen van de plannen 
zijn nog vaag en moeten nog uitgewerkt worden. Dat geldt ook voor het tracé van de tunnel vlak 
achter het kapelletje. Daar is heel weinig ruimte voor en een tunnel (onderdoorgang) en een 
sloot. We hebben leden van het projectteam dat de plannen voorbereidt, uitgenodigd om ter 
plekke te komen kijken. De vrees, dat net als in 2012 een deel van de begraafplaats zou moeten 
verdwijnen en vooral dat daarna het plan zou worden afgeblazen, waarmee veel leed is 
berokkend aan de nabestaanden van de verdwenen kindergraven, is niet weggenomen. Onze 
reactie kunt u vinden op de website https://www.oudhoorn.nl/vriendenKeern/  
Hierop ontvingen we de volgende reactie: Wij kunnen helaas nog geen concrete antwoorden geven 
op deze vragen. Met betrekking tot de planning kunnen wij opmerken dat aan de raad wordt 
voorgesteld na het besluit een Plan van Aanpak op te stellen, inclusief planning. Verder willen wij 
opmerken dat extra aandacht zal worden besteed aan de inpassing de nieuwe binnenstadstoegang 
ter hoogte van de begraafplaats. De kapel en de bestaande graven zullen niet worden aangetast. Met 
betrekking tot de geluidsoverlast zullen we zoeken naar een passende oplossing.  
 
Op 10 oktober is het voorstel van het college te kiezen voor variant P aan de zuidzijde besproken 
in de raadscommissie. Op 17 oktober komt het in de raad. Dan zal het plan worden uitgewerkt; 
een precieze planning is nog niet gegeven. 
Van ons wordt waakzaamheid verwacht.  
 

 
Ziet u achteraan het witte gebouwtje bij de sloot en de tunnel? Dat is het kapelletje. 

 
Maar eerlijk is eerlijk: wethouder Boomgaars heeft in de commissie medegedeeld dat er zeer 
zeker aandacht zal worden besteed aan de zorgvuldige inpassing van de begraafplaats en dat er 
geen graven hoeven te verdwijnen. 
 

Onze wens. Maak Carbasius niet ongelukkig. Houd voldoende afstand tot het monument, zorg 
voor een adequate geluidswering, doe geen ingrepen alvorens plannen definitief zijn, doe 
alles met respect voor het monument. De naam van de tunnel gunt hij graag een ander. 
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Lezing en bezoek aan de begraafplaats 

 
Voor de Vrienden van het Westfries Archief heb ik op 14 september een verhaal met plaatjes 
gehouden. Daar is in het kort de geschiedenis van de begraafplaats aan de orde gekomen: de 
verplichting voor gemeente om buiten de stad een begraafplaats aan te leggen. Die was in 1830 
bestemd voor zowel protestanten als katholieken. De vraag of de grond voor de katholieken 
gewijd was, kon ik niet beantwoorden. Jos Leenders in zijn boek over de negentiende eeuw schrijft 
alleen dat de grond werd gewijd, maar vermeldt geen bron.  
 
Wie weet het antwoord op de vraag? Deel deze kennis aub met ons.  
 

 
Hoe het was in 1894. Let op de graftrommels en het oude kapelletje. 

 
 
Verder is er aandacht besteed aan de uitbreiding in 1960, de sluiting in 1968 en het ruimen van de 
kindergraven in 2012. Enkele bijzondere graven van regenten, oorlogsslachtoffers en 
verzetsmensen zijn er uitgelicht.  
 
Daarna was het tijd om de begraafplaats zelf te zien. Marjan Faber en ik hebben de mensen 
rondgeleid en het blijft bijzonder dat mensen die hier al lang wonen van de begraafplaats 
misschien wel afwisten, maar er nog nooit waren geweest.  
De verbeteringen van recente datum: het hek, de infoborden, de bank, het toilet en de uitstekende 
verzorging van groen en graven leverden veel complimenten op, die we graag doorgeven aan de 
vrijwilligers.  En we houden er weer vrienden en een vrijwilliger aan over. 
 
Met de ruime financiële bijdrage van de Vrienden van het WFA zijn we zeer vereerd.  
Een middag zeker voor herhaling vatbaar met andere groepen. 
Met dank aan Marjan Faber.  
 
Rita Lodde-Tolenaar 
 
 

 
 

  



 
Landelijk nieuws 

 
De mozaïekbank is landelijk nieuws geworden. In het tijdschrift voor funerair erfgoed 
TEREBINTH is uitgebreid aandacht besteed aan de onthulling van de mozaïekbank in mei.  
 
Een gezellige foto van alle medewerkers toont het resultaat. Er is hard gewerkt, geplakt en 
gevoegd, maar het belangrijkste is de betekenis die de symbolen voor nabestaanden hebben 
gekregen. Een fijne plaats voor rust en herinnering. 
 
 

 
Foto Dick Mostaard 

 

Een mooie besteding van het geld, dat we met de Gouden Terebinth in 2022 hebben gewonnen. 
 
In februari 2024 gaan we bij de uitreiking van de nieuwe Gouden Terebinth de wisseltrofee 
terugbrengen en vertellen over onze bank en de fantastische medewerking van veel vrijwilligers. 
 

 

 

 

Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern ontvangt 

graag uw reacties, uw aanmelding als VRIEND, als 

vrijwilliger op vriendenkeern@hotmail.com  
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